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 Aan de inwoners van Buren, Met deze Nieuwsbrief willen we iedereen vast informeren over de activiteiten die specifiek op 
Bevrijdingsdag - 5 mei gaan plaatsvinden. Voor een aantal van die activiteiten is een aanmelding vooraf gewenst. Hoe dat kan staat in deze brief. Half april word het programmaboekje verspreid en ook op onze website www.oranjeenburen.nl staat de uitgebreide informatie over Koningsdag , 4 en 5 mei. 
 Voor de volledigheid vermelden we dat Koningsdag dit jaar op zaterdag 26 april gevierd wordt. Met oa om 8:00 uur de reveille bij de molen, om 10:00 uur de aubade bij de oude stadhuis en vanaf 13:00 uur het middagprogramma in de tuin van het Weeshuis. 
 
Programma 5 mei  2025 – 80 jaar Vrijheid - (in of rondom de St. Lambertuskerk) De hele middag is een hapje en drankje te verkrijgen op de gezellige terrassen van de Burense horeca. De muzikale omlijsting wordt verzord door De Nijlpaarden. 

12:00 -14:00 uur Vrijheidslunch  In Nederland kunnen we vieren dat we in vrijheid leven. Maar vrijheid is nooit vanzelfsprekend. Daarom gaan we op 5 mei in Nederland - en dus ook in Buren- met elkaar aan tafel om  verhalen te delen en samen vrijheid te vieren.  Schuif je aan?  
 
De lunch is gratis, maar we vragen wel om van te voren 
aan te melden ivm een maximum aantal deelnemers. 
Aanmelden kan tot en met 26 april via de QR-code. 
 
Ca 13:00 uur Feestelijke ontvangst lopers + ontsteken Vrijheidsvuur op het Kerkplein In de nacht van 4 op 5 mei wordt door een groep hardlopers het bevrijdingsvuur opgehaald in Wageningen en naar Buren gebracht. Om 11:00 uur ontsteekt de burgemeester het vuur bij het gemeentehuis. Daarna zal in met een kinderestafette de het vuur naar ons stadje worden gebracht. Rond 13:00 uur worden alle lopers en het vuur onthaald. 
12.00 – 16.30 uur Samen onder één Vlag 
Doe mee en brei-haak-naai-knoop-weef een stukje Nederlandse vlag in rood, wit of 
blauw. De Nederlandse wordt gezien als symbool voor Vrede, Vrijheid en Verbinding, voor  het feit dat we allemaal verschillend zijn, maar samen één Nederland vormen. Om dit letterlijk te laten zien willen we voor de viering van 5 mei ‘de Vlag van Verbinding’ maken, een vlag die samengesteld wordt uit stukjes vlag die zijn gemaakt door inwoners van Buren. Hoe gaan we dat doen? Brei-haak-naai-knoop-borduur-weef een stukje vlag in of rood, of wit of blauw, dus  in één kleur. Mag ook bestaand zijn, maar wel effen (en in 1 kleur) en breng dat vanaf 2 april  naar het inzamelpunt in de Oranjehof. Svp losse lapjes inleveren, nog niet aan elkaar gemaakt, dat doen we later als de vlag in elkaar gezet wordt. Op de zaterdagen 12 en 19 april en eventueel 3 mei, wordt in de Oranjehof van 14.00 tot 16.00 uur met deze stofjes de Verbindingsvlag van circa 2 bij 3 m. in elkaar gezet.  
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Of  breng een stukje vlag op 5 mei vanaf 12.00 uur naar het inzamelpunt bij of in de Lambertuskerk en kom vooral ook gezellig meedoen om de grote vlag af te maken.  De vlag zal bij verschillende evenementen in Buren gebruikt worden en komt in ieder geval jaarlijks op Koningsdag aan de balustrade van Oude Stadhuis te hangen. Voor meer informatie:  Tineke Everaarts  06-447 22 378 , everaartscc@outlook.com  of  Ine van Zuijdam 06-121 50 602  inevanzu@gmail.com                        
13.00 –  17.00 uur ‘Buren van boven’ - Helikoptervluchten vanaf de Aalsdijk  De unieke kans om in een vlucht van 6 minuten ons Oranjestadje vanuit de lucht te ervaren. Per vlucht kunnen 4 passagiers mee; de definitieve indeling wordt door de vluchtleiding gemaakt en uiterlijk 4 mei bekend gemaakt. Prijs per passagier is €49,00. Per huisadres krijgen leden van de Oranjevereniging eenmalig €10,00 korting, verrekening hiervan vindt na de vlucht plaats.Bij slecht weer wordt niet gevlogen en vindt reductie van inschrijfgeld plaats. Het aantal te verkopen tickets is beperkt dus wees op tijd met het maken van een reservering. Kaartverkoop via de QR-code tot en met 26 april.   14.00 – 16.00 uur  Workshops voor kinderen: drum workshop en workshop Stoepkrijt 
Drumworkshop om 14:00 en 15:30 uur Iedereen kan meedoen en er is geen enkele kennis van muziek voor nodig. In 30 minuten  gaat de groep aan de slag met emmers en stokken; het enige wat nodig is  voor een  geweldige ervaring! De stokken en emmers zijn aanwezig, meedoen is gratis.  Aanmelden voor deze workshop kan tot 26 april via 5meiburen@gmail.com. Zet in het onderwerp ‘Drumworkshop’, vermeld in de mail je naam, het aantal personen en de tijd, 14.00 uur of 15.30 uur. 
 
Workshop Stoepkrijt 14.00 -16.00 uur Maak onder leiding van een graffiti expert met stoepkrijt van de straat een prachtig kunstwerk. Ervaring is niet nodig, trek je oude kleren aan en laat je fantasie het werk doen.  Meedoen is gratis. Aanmelden voor deze workshop kan tot 26 april via 5meiburen@gmail.com. Zet in het onderwerp ‘Drumworkshop’, vermeld in de mail naam en het aantal personen. Er is plaats voor ca. 30 personen.                     
12.00 – 17.00 uur Expositie oude foto’s 1940-1945 van Buren Uit de archieven is een aantal foto’s opgedoken die, summier,  een beeld geven van Buren  in de oorlogsjaren en net na de bevrijding. De expositie is de hele middag te bezichtigen. 
 
12.00 – 17.00 uur    Maak een foto met een auto uit de jaren ’40.   Fotografeer je kind, je geliefde, je vader of moeder, je buurman/-vrouw of je opa en oma in een oude auto uit de jaren ’40.  
19.30 – 21.00 uur – Bevrijdingsconcert in de Lambertuskerk Een uniek concert in het teken van 80 jaar vrijheid. De toegang is gratis!  Wij danken de groep vrijwilligers die het initiatief heeft genomen dit programma te organiseren zodat Buren 80 jaar Vrijheid uitgebreid kan vieren. Wij hopen dat iedereen met ons mee viert.  Met vriendelijk groet, Het bestuur van Oranjevereniging Oranje en Buren 


